
 
Lesbrief bij ‘De toch niet zo eenzame tocht van Torre’ van Annekarijn Overduin 
 
Boek:   De toch niet zo eenzame tocht van Torre – Annekarijn Overduin 
Thema’s:  Vriendschap, heimwee, dromen 
Discipline:   Filosofie en poëzie 
Groep:   5 en 6 
 
Heimwee, dromen en poëzie 
 
Doel(en):  Filosoferen over heimwee, vriendschap en dromen, het schrijven  
   van een elfje (zie https://www.jufinger.nl/formats-voor-elfjes/) 
Benodigdheden: Het boek, pen en papier, potloden/stiften/krijt 
Tijdsduur:  30 tot 60 minuten 
Voorbereiding: Het boek voorlezen aan de kinderen, pen en papier klaarleggen,
   eventueel aanvullende vragen bedenken voor het gesprek 
 
Lesbeschrijving 
Start  
Laat de kinderen verschillende woorden en korte zinnen noemen, passend bij het boek 
en schrijf deze op het bord. Praat erover. 
 
Na het lezen: reageren  
Kapot maken 
Vragen bij hoofdstuk 1 en 2: Heb jij wel eens een situatie meegemaakt waarin iemand 
iets kapot maakte wat van jou was? Hoe voelde je je toen? Wat heb je toen gedaan? 

https://www.jufinger.nl/formats-voor-elfjes/


Durfde je er iets van te zeggen of vond je dat te spannend? Durfde je het aan iemand te 
vertellen? En zo ja, luchtte het op om dat te doen en hielp het? Kreeg je toen hulp? Snap 
je dat Torre wegrent of had je zelf iets anders gedaan als je Torre was? En… heb jij wel 
eens iets kapot gemaakt van iemand anders? Hoe ging dat? Hoe kijk je daarop terug? 
 
Vriendschap 
Wat vindt Moos ervan dat Torre weg is gerend denk je? Hoe zou jij dat vinden? Snap je 
waarom Torre weg is gerend? Wat zou je Torre en Moos adviseren? 
 
Heimwee 
Wat is heimwee? Weet je hoe dat ‘voelt’? Probeer het eens te omschrijven. Bijvoorbeeld: 
als een knoop in je maag. Somber, verdrietig. Niet fijn. 
Wat is jouw favoriete plek? Naar welke plek of welk gevoel zou jij heimwee hebben?  
Opdracht: probeer uit te beelden wat heimwee is. Bijvoorbeeld in een tekening, een 
kleur, een woord of een bepaalde beweging. 
 
Dromen 
Torre gaat logeren bij zijn ‘gekke’ oom Fons. Oom Fons is een maffe vent die in zijn eentje 
in de bergen leeft, zonder internet en omringd door vallen en camera’s om het bestaan 
van een onbekend wezen te bewijzen. Maar al gauw krijgt Torre een eigenwijs geitje 
onder zijn hoede en blijkt het leven in de bergen veel spannender te zijn dan al zijn 
videospelletjes bij elkaar. Oftewel: Torre beleeft allerlei avonturen in de bergen en in het 
bos! 
Opdracht: Welke avonturen hoop jij mee te maken in de bergen of in het bos? Of liever 
op een heel andere plek? Welke ‘wezens’ zou je graag tegen willen komen? Wat hoop jij 
mee te maken in ‘een droom’? Maak een elfje over die droom. 
 
Voorbeeld: 
Bomen 
Het bos 
Geritsel en gegiechel 
Een kabouter rent langs 
Erachteraan! 
 
Extra 
Maak een leuke poster van je elfje, als inspiratie kun je kijken naar de mooie Plint 
posters! (zie https://www.plint.nl/poezieposters/) 
Nog meer leuke lesideeën rondom verschillende disciplines? Bekijk dan ook de lesbrief 
gemaakt door Annekarijn Overduin! Hierin staan bijvoorbeeld een lekker recept voor 
‘prutcake’, het ‘rare woorden spel’ en tips voor het maken van een mini Torre museum! 
 

https://www.jufinger.nl/formats-voor-elfjes/
https://www.plint.nl/poezieposters/
https://www.plint.nl/poezieposters/
https://www.annekarijnoverduin.nl/lesbrief-1


 
 
Verder (voor)lezen (klik op het boek om naar de online jeugdbibliotheek te gaan) 
 

   

   

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.446185000.html/de-best-wel-ongelofelijke-terugkeer-van-torre/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.447675176.html/het-ministerie-van-oplossingen-en-de-verdwijning-van-mevrouw-vis/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.433110317.html/tiril-en-de-toverdrank/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.442582277.html/het-hart-van-een-giraf-is-ongelooflijk-groot/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.442271638.html/zoef-/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.440579031.html/de-zeven-veren-van-de-papegaai/

